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Voorwoord

Inmiddels leven we alweer in de laatste weken van 2021. Ook dit jaar heeft
het coronavirus veel invioed gehad op de werkzaamheden in Oekraine.
Gelukkig zijn er inmiddels wel weer reizen geweest naar een paar
projecten. Het blijft echter afwachten hoe het verder gaat met het virus en
de beperkingen die worden doorgevoerd. Toch worden er ook alweer (reis)
plannen gemaakt voor 2022. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze
projecten en over de jaarlijkse kerstkaartenactie in Hattem.

Al het werk wat wordt gedaan, kan plaatsvinden vanwege de leiding die
God geeft, in Oekraine en hier. Daarnaast kunnen de projecten alleen
voortbestaan door giften. Dat wat u kunt missen, geeft onze medemensen
in Oekraine perspectief op levensgeluk. Hartelijk dank daarvoor!

Kerstkaartenactie

Ook dit jaar verzorgen wij weer de jaarlijkse kerstkaartenactie in Hattem.
Deze actie bestaat al sinds 2008 en is niet meer weg te denken.

U kunt kerstkaarten voor inwoners van de gemeente Hattem via onze
stichting versturen. Wij bezorgen deze kaarten dan voor u op het juiste adres.
Door op deze wijze uw kerstkaarten te versturen, steunt u direct onze
projecten. Daarnaast betaalt u bij ons slechts € 0,45 per kaart (in plaats van
een kerstzegel van PostNL).

Wij ontvangen bovendien voor iedere kaart nog € 0,10 extra zowel van

KRC | Van Elderen als van ECHT advocatuur. De opbrengst komt geheel ten
goede aan onze projecten.
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Kerstkaarten zijn dit jaar in te leveren van maandag 13 december tot en met
dinsdag 21 december bij:

¢ Evangelische boekhandel ‘de Fontein’ in Hattem (Kerkstraat 32)

*  Familie Keijl aan de Vliegenstein 16 tussen 14.00 uur en 16.30 uur

Vanaf 22 december worden de kaarten bij u bezorgd.

Wilt u als bedrijf, stichting of kerk een kerstgroet, nieuwsbrief of iets
dergelijks versturen? Ook hiervoor is onze actie te gebruiken. Vragen?

Wij horen graag: secretariaat@oekraine-projecten.nl

Vanuit het veld

Mijn naam is Sarah Groeneveld en ik ben voor drie maanden in Oekraine om
hier te werken. Ik werk op dit moment drie middagen in de week bij het
Arendsnest. Ook help ik af en toe bij Nefelejcs.

Arendsnest

Bij het Arendsnest help ik regelmatig bij de huiswerkbegeleiding, zo help ik ook
Andras. Voor Andras is het soms best lastig om zijn huiswerk te maken.

Hij heeft moeite met concentreren en is snel afgeleid. Voor hem is persoonlijke
aandacht en stimuleren erg belangrijk. Ik help Andras vaak met lezen,
schrijven of rekenen. Gewoon naast hem gaan zitten en af en toe helpen is
soms al genoeg voor hem.

Op een dag werkte hij aan een opdracht waarvan hij telkens zei dat het te
moeilijk voor hem was. Ik probeerde hem te stimuleren door te zeggen dat we
het samen zouden proberen. Als het hem niet zou lukken, zou ik hem helpen.

KBS eiwimeri,




Met hier en daar een beetje hulp, is het hem gelukt om de opdracht af te krijgen.
Ik zeg tegen hem: kijk eens, je hebt het hartstikke goed gedaan, en ik geef hem
een high five. Op dat moment zag ik de trots in zijn ogen dat het hem gelukt was.
Als bedankje kreeg ik van hem een knuffel en de woorden ‘én szeretlek téged’ =
‘ik houd van je'.

Nefelejcs

Ook help ik af en toe bij Nefelejcs als het nodig is. Zo heb ik een paar keer op
Barbara gepast. Barbara is een meisje met een beperking. Hierdoor heeft ze 24
uur per dag zorg nodig. Haar moeder is nog niet zo lang geleden overleden en
hierdoor staat haar vader er alleen voor. Barbara komt elke dag naar het cen-
trum. Hier krijgt ze zorg en doet ze leuke dingen, zodat haar vader kan werken.

Barbara is een hele vrolijke meid en ze houdt heel erg van aandacht. Je kunt
heel goed lachen met haar. Ze vindt het heerlijk als je met haar naar buiten gaat.
Een paar weken geleden hebben we met het mooie weer een stukje met haar
gefietst, dit vond ze ontzettend leuk. Ook vindt Barbara het erg leuk om in de
ballenbak te spelen of filmpjes te kijken. Het is ontzettend mooi om te zien hoe
erg ze ervan geniet om naar het centrum te komen en leuke dingen te doen!

Assen voor Oekraine

Na een stop van twee jaar (!) was het dan eindelijk zover. Zoals een kind
smacht naar zijn verjaardag of het Sinterklaasfeest, zo keken wij uit naar de
ontmoeting met onze vrienden in het oosten. Want dat stond voorop. Alle
projecten vinden we zeer belangrijk, maar het welzijn van onze vrienden en
bekenden gaat ons nog meer aan het hart.

Natuurlijk heeft corona ook in Oekraine huisgehouden, maar terugkijkend op
de afgelopen twee jaar konden we toch vooral dankbaar zijn. Natuurlijk zijn
er ook zorgen. Zo is het kerkbezoek teruggelopen en zijn discussies over het
kerkelijk leven niet alleen een Nederlands probleem. Maar over het algemeen
heerst er optimisme.

Dit vertaalt zich dan ook al snel naar de projecten. Wat zijn we blij om te zien
dat er onderwijs wordt gegeven. En wat is het prachtig om de blije kinderge-
zichten te zien wanneer ze een bord warme soep opgediend krijgen. De school
draait goed. Zo goed dat er vanuit de zigeuners zelf de vraag is geckomen om
een nieuw gebouw neer te zetten! Met trots laten de vrienden zien wat ze in de
afgelopen tijd hebben neergezet. Drie klaslokalen zijn opgerezen uit het
Oekraiense land. Een project waar we toekomst in zien. We vinden het dan ook
mooi om te vertellen dat men steeds verder wil. Als de muren staan werken ze



aan het dak, dan de deuren, ramen, isolatie en zo verder. En telkens weer de
vraag of ze verder kunnen en mogen bouwen. Gelukkig kunnen wij de zeven
harde werkers nog steeds doorbetalen.

Zeven vaders. Zeven gezinnen waar eten op tafel staat omdat vader werk
heeft. Zeven keer geluk, zeven keer toekomst. Een toekomst waar wij graag
aan verder blijven bouwen. Bouwt u mee?

Meer weten over deze ontwikkelingen: www.assenvooroekraine.nl

Testify To Love

In april 2014 vertrokken wij, Stefan en Margaretha, naar Oekraine om kinderen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking te gaan helpen. Om hen lief-
devolle zorg en begeleiding te geven, maar ook om hen een stem te geven in
de maatschappij. Een Oekraiense maatschappij waarin het gehandicapte kind
niet vanzelfsprekend mee mag doen. Afgelopen september zijn wij na 7 jaar als
gezin definitief teruggekeerd naar Nederland. En wat is dat moeilijk om meer
dan 60 kinderen, veel lieve collega’s en vrienden achter te laten.

Misschien wel net zo’'n moeilijke stap voor ons als 7 jaar geleden toen wij ons
Nederlandse leven achter ons lieten. Want daar waar je hart is, daar is je thuis.

Nu zijn we van ons thuis (Oekraine) weer naar huis (Nederland) gegaan en
proberen we hier weer te wennen. Het centrum is in de afgelopen jaren fysiek
uitgebouwd en gegroeid. Ook heeft er ontwikkeling in kennis plaatsgevonden.
We hebben het overgedragen aan de lokale bevolking, die nu zelf het project
Nefelejcs draaiende houden. Natuurlijk willen wij in de toekomst zowel
financiéle als geestelijke steun bieden. Dit is nodig, want de Oekraiense staat
steunt dit initiatief voor gehandicapte kinderen niet. Dit betekent dat



sponsoring nodig zal zijn voor het onderhoud van de bussen voor het vervoer
van de kinderen, maar ook voor de aanschaf van educatieve materialen en
voor betaling van de lonen van de Oekraiense collega’s.

Op 13 november jl. hebben wij een presentatie gegeven aan onze achterban.
Het is bemoedigend dat na 7 jaar er mensen zijn die nog steeds samen met ons
het gehandicapte kind een warm hart toedragen. Door de coronamaatregelen
merkten wij dat er toch minder mensen waren dan de voorafgaande jaren.

Vind u het leuk om (video) beelden te zien in presentatie vorm over het werk
in Oekraine? Neem dan gerust contact met ons op. Nu, in Nederland, nemen
we graag de tijd om in kleinere groepen Zijn werk te delen, waar wij deel van
mogen zijn. Voor meer informatie:

www.testifytolove.nl of www.facebook.nl/testifytoloveoekraine

Financieel ondersteunen
Wist je dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben? AN BI

Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn! Algemeen|ut

Beogende Instelling

IBAN: NLO3 RABO 0325 7748 89




Werkgroep Winsum

In de herfstvakantie zijn wij met een groep vanuit Winsum afgereisd naar
Pavshyno. Na 2,5 jaar er niet te zijn geweest, was het een geweldig weerzien!
Helaas horen we dat de omstandigheden voor sommige gezinnen erg slecht
zijn. Veel mensen kunnen niet werken, waardoor er honger heerst. Hierdoor
maken we voedselpakketten, die we aan de 28 armste gezinnen (dit is nota
bene de helft van het kamp) uitdelen. Ook hebben we iets leuks gedaan met
de kinderen. We schminken, lakken nagels, rijgen kralen, kammen haren en
zingen liedjes met de kinderen.

De school is een belangrijk onderwerp. De school kan beginnen als er wver-
warming is aangelegd en de quarantainemaatregelen zijn opgeheven. De
kampbewoners zullen zelf de school isoleren en op de verdieping een speel-
ruimte maken. De lokalen zijn ingericht en er is een toilet geplaatst (een van
de eerste van het kamp). Mooi om te zien is dat twee andere kerken op het
kamp, dit project ook ondersteunen, door speelgoed en leesboekjes te geven.

Voordat we goed en wel thuis zijn, krijgen we al de eerste foto's toegestuurd
dat de kampbewoners zijn begonnen met de isolatie van het schooltje.
Hoe mooi is dat!
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